
Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden

kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden

Klaaske van Strijen-Heslinga
1931 - 2019



Intens dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend is onze lieve, 
warme en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma na een jarenlange 
afnemende gezondheid in huislijke kring heengegaan.

Verlost van de pijn heeft zij eindelijk de rust waarnaar zij zo verlangde

Klaaske van Strijen-Heslinga
sinds 24 mei 2015 weduwe van Jacobus van Strijen

 
Bolsward,   Den Helder,
1 september 1931 4 april 2019
 
  
  Pieter van Strijen en Jolanda Trijselaar 

  Helma Janssen-van Strijen en Bart Janssen 
   Jaap, Nienke 

Correspondentieadres:
Ockenrode 28
2352 JH  Leiderdorp
 

Onze moeder is overgebracht naar Uitvaartcentrum Den Helder van 
Oleahof Uitvaartzorg, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 11 april om 14.00 uur 
in yardenhuis van Schagen, Haringhuizerweg 3. Na de plechtigheid is er 
gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Wij vinden het fijn als u een herinnering achterlaat op de gedachtenispagina 
die wij voor onze moeder hebben aangemaakt op www.oleahof.nl


