Ze moeten boven even wachten.
Ik heb geen tijd om dood te gaan
maar ingehaald door de tijd

verloor hij de ongelijke strijd.

John van Loenhout

1957 - 2018



De stilte is hoorbaar aanwezig

Na een rijk gevuld leven en een dappere strijd, zo moedig ondergaan,
hebben wij moeten loslaten mijn liefde van mijn leven, onze geweldige
vader, schoonvader en super trotse Opa

John van Loenhout

Correspondentie:

S.van Loenhout

Sluisdijkstraat 64 9 mei 1957 30 november 2018
1781 EJ Den Helder

U kunt dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur afscheid nemen van
John in Uitvaartcentrum Den Helder van Oleahof Uitvaartzorg,
llsselmeerstraat 63a.

Sjoukje

Pieter John en Samantha
Vrijdag 7 december is er van 19.00 tot 19.45 uur gelegenheid tot Daylin, Jaycen
condoleren in de Oleahof, IJsselmeerstraat 63a. Er is dan ook
gelegenheid om afscheid van John te nemen. Cheryla en Abdoesijn
Rayan, Liyana, Laela
Op zaterdag 8 december om 10.30 uur staan wij stil bij het leven
van John in de Oleahof. Aansluitend zal hij begraven worden op de

Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Huisduinen.

Alboreto en Chelsea
Nadieh, Johnny

Erskine en Melissa
Delano, Jamairo

Geheel naar zijn wens zal er geen koffietafel zijn. Want zoals John zei:
“Wie koffie had willen drinken met mij heeft tijd genoeg gehad.”

Kayleigh en Jurry
Wij zouden het fijn vinden als u een herinnering Evy
of een reactie achterlaat op de gedachtenispagina

die we voor John hebben aangemaakt op www.oleahof.nl Frank en Ninosca




