
Thijs
1938 - 2018



Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm

Als de mensheid zoals jij was
Was de wereld niet arm

Na een kortstondige ziekte en een mooi leven is van ons heengegaan 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Thijs Mooij
Anna Paulowna,   Den Helder, 
12 april 1938  22 augustus 2018

Lies

Jolanda en Harrie
 Jolanda en Jason
 Marjolein
 
Marco en Carin
 Miranda en Kenneth

Correspondentie: 
L.T. Mooij-Miedema
Marsdiepstraat 587
1784 AM  Den Helder

U kunt afscheid van Thijs nemen in het weekend tussen 13.00 en 15.30 uur en maandag 
tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur in Uitvaartcentrum Den Helder van 
Oleahof Uitvaartzorg, IJsselmeerstraat 63a. 

Vrijdag 31 augustus om 10.30 uur herdenken wij hem met woorden en muziek in de 
Oleahof, IJsselmeerstraat 63a. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Wij vinden het fijn als u een herinnering of een reactie achterlaat op de 
gedachtenispagina die wij voor Thijs hebben aangemaakt op www.oleahof.nl


