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Wij hebben je losgelaten
Zodat je eindelijk
Eindeloos kunt stralen
Maar in onze harten
Houden we je vast
Voor eeuwig en altijd

En met onze ogen dicht
Is het weer even zoals toen
Genieten we in stilte van je

En houden we je vast
In onze armen
Zoals toen

Dank je wel
Dat jij in ons leven was!

Verbonden met het leven en de mensen om hem heen is overleden de
leukste man op aard, onze sterke vader, schoonvader en trotse opa

Erwin van den Burg

Haarlem, Den Helder,
26 mei 1969 15 mei 2017

Jopie van den Burg-de Bruin
Steffan

Daniélle en Marco
Kane
Nena
Romy
Quinn

Correspondentieadres:
Molenveld 23
1761 BS Anna Paulowna

Erwin is op zijn eigen kamer in Verpleeghuis Den Koogh,

afdeling Molengat, kamer 3.14, Drs. F. Bijlweg 4, Den Helder.

Hier kunt u op woensdag en donderdag tussen 13.30 en 14.30 uur
persoonlijk afscheid van hem nemen.

Op vrijdag 19 mei om 19.00 uur nemen wij met militair ceremonieel
afscheid van Erwin in Crematorium Schagerkogge, Haringhuizerweg 3,
Schagen. Na afloop ontmoeten wij elkaar in de koffiekamer.

Erwin hield van witte bloemen.
Wij zouden het fijn vinden als u een herinnering of een reactie

achterlaat op de gedachtenispagina die wij voor Erwin hebben
aangemaakt op www.oleahof.nl



